
      

Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

Zondag 17 maart 2024 

  Voorganger: Dr. H. Nobel 

  Organist: mevr. Willy Misker 

 

Paars 

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 

 

VOORBEREIDING 

Welkom en mededelingen 

 

ORDE VAN DIENST 

 

- Voorbereiding 

 

Intochtslied  Lied 825:1,3 

 

De wereld is van Hem vervuld, 

die ’t kennen gaat te boven, 

wiens heerlijkheid ons is verhuld, 

in vonken licht verstoven. 

Geen mensenoog heeft Hem gezien 

wien elk zijn tempel bouwt, in wien 

onwetend wij geloven. 

 

Hij blies ons van zijn adem in. 

Hij, hemelhoog verheven, 

heeft ons in Adam één begin, 

één levensdoel gegeven: 

te wonen op zijn aarde, waar 

het goed is, goed om met elkaar 

in zijn verbond te leven. 

 

 



Bemoediging en Groet 

Drempelgebed 

 

Lied   Lied 825:5,8 

 

Ja, Hij is elk van ons nabij, 

hoe hemelhoog verheven; 

in Hem bestaan, bewegen wij, 

in Hem is heel ons leven. 

Dat heeft Hij aan het licht gebracht: 

de mensen zijn van zijn geslacht, 

voorgoed met Hem verweven. 

 

God heeft zich zelf ons toegewend: 

een man verscheen op aarde, 

een mens, in wie Hij onherkend 

zich aan ons openbaarde. 

In Hem als in een tempel heeft 

de God gewoond die eeuwig leeft, 

de ongeëvenaarde. 

 

Kyrië en Gloria 

* beden afgewisseld met 

 

‘Keer U om naar ons toe,  

keer ons toe naar elkaar’ 
 

glorialied   Lied 869:1,3 

 

Lof zij de Heer, ons hoogste goed, 

oorsprong van al het goede, 

de God die louter wonderen doet. 

Wij leven in zijn hoede, 

die onze vrede is, onze vreugd, 

in wie zich heel ons hart verheugt. 

Geef onze God de ere! 

 

 

 



Wat onze God in de aanvang schiep, 

dat wil Hij ook bewaren; 

wat onze God tot aanzijn riep 

doet Hij zijn trouw ervaren. 

De Heer regeert, en het is goed 

waar Hij de mensen wonen doet. 

Geef onze God de ere! 

 

Wegwijzing   

 

- Het Woord 

 

Lied   Zingenderwijs 111 (aangepast; melodie Lied 248) 

 

Laat ons de woorden die wij horen, 

de taal zijn die wij nu verstaan, 

veel dieper gaat dan onze oren 

en in ons hart zal binnengaan. 

 

Lezing    Genesis 2:15-17 

 

Lied   Zingenderwijs 111 (aangepast; melodie Lied 248) 

 

Laat hier en nu en straks en morgen 

uw Geest ons leiden tot de daad, 

zodat uw liefde ervoor zal zorgen 

dat U uw wereld nooit verlaat. 

 

Lezing   Genesis 2:25-3:8 

 

Lied   Zingenderwijs 111 (melodie Lied 248) 

 

Want door uw woord en Geest en zegen 

zijn wij gemeente in uw Naam, 

wijs dus aan ons de goede wegen 

door woord en Geest in Jezus’ naam. 

 

Prediking 

 



Lied   Zingenderwijs 148 (melodie Gez. 300) 

 

Vriendschap, vrij en ongedwongen, 

zonder vriendschap kun je niet. 

Iemand helemaal vertrouwen 

in je blijdschap en verdriet. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Zoeken wat herkenning biedt. 

 

Samen vechten, samen werken, 

kwetsbaar, open voor elkaar, 

schurend, slijpend, samen sterker, 

bij verschil veranderbaar. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Groeien doe je aan elkaar. 

 

Idealen in het leven 

vul je samen verder in. 

Voor een nieuwe toekomst leven 

geeft aan vriendschap diepe zin. 

Wie ben jij, wie is de ander? 

Elkaar tot bemoediging. 

 

In de vriendschap tussen mensen 

is het God zelf die ons groet. 

’t Hoogste wat wij kunnen wensen: 

Lof zij God die ons ontmoet. 

Wie ben jij, wie is die Ander? 

Ik-ben-er-voor-jou, voorgoed. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis 

Gebeden  

 

 

Collecte: 1e. Diaconie  

  2e. Pastoraat en Eredienst 

 

 



Slotlied   Zingenderwijs 49 (melodie Lied 868) 

 

Ga dan op weg 

om je eigen geluk uit te delen. 

Zo kunnen wij wat gebroken was, liefdevol helen. 

Geen hongersnood: 

Wij delen samen ons brood. 

Er zal genoeg zijn voor velen. 

 

Ga dan op weg, 

deel je dromen, je hoop, je verhalen. 

Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen. 

Als wij dat doen, 

blijft onderweg ’t visioen 

liefde en warmte uitstralen. 

 

Zegen 

 

 Ga dan op weg 

naar een toekomst van vreugde en vrede. 

Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

En valt het zwaar, 

steun en bemoedig elkaar. 

Liefde verlicht dan je schreden. 

 

Orgelspel 

 

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen 

 

 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken 

 

 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN 

 

Omzien naar elkaar 

Dhr. K. Oostingh, Zwarte weg, is in Almelo aan een aneurysma geopereerd en 

mocht na enkele dagen weer naar huis. 

 

In alles wat het leven ons brengt, wensen we elkaar het goede toe. In de vreugde, 

maar meer nog dwars door de moeite heen. Dat goede verwijst ook naar God te 

maken en zijn zegen, nabijheid en dragende handen. In het omzien naar elkaar 

mogen we God vertegenwoordigen. Daar heeft de zegen uit Num. 6, een zegen 

die al eeuwen meegaat in de kerk, alles mee te maken. Laten we daar kracht en 

moed uit halen, maar ook: laten we open zijn om zelf, namens God, zo nabij 

mensen te zijn. 

 

De HEERE zegene u, en behoede u! 
De HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig! 

De HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede! 
 

Bloemen 

De bloemen worden gebracht door: Dhr. C. Flokstra 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar: 

Mevr.Boer- Fransen, Vaart N.Z.  

Dhr. J. Wemmenhove, Tussenpad  

 

Open inloop 

Dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur bent u weer welkom in de consistorie 

achter de kerkzaal. De groene zijdeur is open. Fijn als u even bij mij binnenloopt. 

De koffie en thee staan voor u klaar! 

 

Project 40 dagentijd. 

Verleden week een mooie uitleg gehad door 2 grannies over ons project.   

Samen proberen we een mooi bedrag bij elkaar te sparen om de grannies te helpen 

en een huisje te bouwen voor de oma’s in Oeganda. 

U kunt uw zakje  zondag 24 en 31 maart inleveren bij de kerk.  

Bij de nieuwsbrief lezers, die de Nieuwsbrief in de bus, krijgen worden de zakjes 

in de laatste week voor Pasen opgehaald. 

  

Bent u niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen dan kunt u altijd een gift 

doen voor dit doel. Op rekening NL69RBRB0851567320 t.n.v Diaconie 

Zuiderkerk Nieuw Amsterdam o.v.v. 40-dagen project. 

De Diaconie. 

 

 



Gezamenlijk kijken naar The Passion. 
The Passion 2024 zal de veertiende editie zijn van The Passion, een 

Nederlands muzikaal-bijbels evenement dat jaarlijks op Witte 

Donderdag wordt gehouden, telkens op een andere locatie. Het 

evenement wordt dit jaar op 28 maart in Zeist gehouden op een podium op Het 

Rond. 
Het lijkt ons leuk om met heel veel mensen hier samen naar te kijken. 
Afhankelijk van het aantal mensen dat hier belangstelling voor heeft zal dit 

gebeuren in de kerkzaal of de grote zaal . Aanvang 20.30 uur. Voor koffie/thee 

wordt gezorgd. Bent u van plan om te komen, dan wel graag aanmelden bij Ginus 

Oostingh, Albert Meijering, Fimke van Sloten, Hilly Lanjouw of op de lijst in de 

grote zaal. 
 

Je zult maar vluchteling zijn, asielzoeker of statushouder…..! 

 

Thema bijeenkomst: 20 maart 2024  

 

Plaats: Noorderkerk  Nieuw-Amsterdam 

tijd: 19.30 uur 

Spreker: Helmer Roelofs van stichting Inlia. 

 

Het vluchtelingenvraagstuk is momenteel heel actueel. 

Helmer Roelofs wil ons daar meer over vertellen. 

Wij nodigen u uit om deze avond bij te wonen en luisteren wat de problematiek 

achter vluchtelingenwerk inhoud. Deze avond kan u misschien meer duidelijkheid 

geven over dit onderwerp. Als u vragen hebt kunt u die ook stellen aan de heer 

Roelofs. Hartelijk welkom en graag tot ziens op 20 maart. 

Hartelijke groet  

Kernteam Kerken met Vaart. 

 

Weeksluiting Oldersheem 

Vrijdag 15 maart is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 24 maart  

Voorganger:  Ds. G.W. van Vliet  

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten: 1. Diaconie 

  2. Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:  Onderhoud gebouwen 

  

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl (kopij Nieuwsbrief)  

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

